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v.l.n.r: Reinoud, Jetze, Martin, Jan, Martijn, Durk, Theun, Meint en Tony 

  



 

 
 

Inleiding  
 
Wij zijn op vakantie geweest naar Ouddorp en Rotterdam. We hadden een 
prachtige villa in de duinen, vlak bij het strand op het Landal Strand Resort 
Ouddorp. 
 
We waren met een groep van 7 gasten: Jetze, Martin, Jan, Durk, Theun, Meint 
en Tony; onder begeleiding van Martijn en Reinoud. 
 

Als overburen was er een andere mannengroep groep van Tendens Vakanties, 
waarmee we regelmatig samen hebben koffie gedronken, en ook de bonte 
avond hebben geviert! 
 
  



 

 
 

Dag 1 – Vrijdag 23 Juli 
 
Om 11:20 zijn we vanuit Leeuwarden, en via Heerenveen, vertrokken op onze 
reis naar Ouddorp in Zuid Holland. Tijdens de reis konden we al met elkaar 
kennismaken en enkele kenden elkaar al van eerdere vakanties met 
Tof/Tendens. Na de nodige file rondom Rotterdam kwamen we rond 16:00 aan 
op onze bestemming.  
 

    
 
We kwamen aan op het park waar een mooi en ruim huisje voor ons was 
geregeld. We kregen te horen wie bij wie op de kamer zou slapen; en hebben 
onze tassen uitgepakt en bedden klaargemaakt.  
 

    
 
Na het eten hebben we een avontuurlijke wandeltocht gemaakt naar zee en 
daar naar de schepen en de windparken gekeken.  



 

 
 

   
 
Daarna nog wat gedronken, gekletst, tv gekeken en naar bed. 
 
 
  



 

 
 

Dag 2 – Zaterdag 24 Juli 
 
Iedereen die dat wilde mocht tot 10:30 uitslapen; maar bijna iedereen was al 
om 8:00u wakker! We zijn met een groepje naar het park winkeltje gegaan om 
een paar ontbrekende dingen voor het ontbijt te halen. Daarna hebben we 
gezellig ontbeten. 
 

    
 
Na het ontbijt zijn we met zijn allen op pad gegaan naar de dorpskern van 
Ouddorp. Daar hebben we o.a. ansichtkaarten gekocht, een aantal winkeltjes 
bezocht, en zijn we bij een kleine rommelmarkt geweest. Ook hebben we 
uitgebreid boodschappen gedaan bij de supermarkt. 
 

    
 
Toen we thuis kwamen hebben we tosti’s met soep gegeten en naar de 
voetbalwedstrijd Nederland-Brazilie gekeken (Uitslag: 3-3); Daarna hebben we 
nog een stuk gewandeld over het park en o.a. de grote uitkijktoren beklommen 
en een ijsje gegeten. 
 
 



 

 
 

    
 

    
 
 
  



 

 
 

Dag 3 – Zondag 25 Juli 
De dag begon met een goed ontbijt! Daarna zijn we met de hele groep naar 
Rotterdam gedaan. 
 

    
 
We hebben de Euromast beklommen.. gelukkig kon dat grotendeels met de lift. 
Hier hadden we uitzicht over heel Rotterdam. De dappersten durfden zelfs 
helemaal naar de top op 185m om daar van het uitzicht te genieten! Tegen alle 
verwachtingen in was het heerlijk weer; en we hebben enorm van de zon 
genoten op hoge hoogte. 
 

    
 
  



 

 
 

    
 

    
 

    
 
 
  



 

 
 

    
 
Eenmaal veilig terug op de grond zijn we met de auto naar voetbalstadion De 
Kuip geweest. Er was een voetbalwedstrijd aan de gang, en we konden het 
gejuich buiten horen. 
 

       
 
 
  



 

 
 

Dag 4 –Maandag 26 Juli 
 
Als een ware chef kok heeft Martin voor iedereen een lekker eitje gebakken 
voor het ontbijt!    
 

    
 
Door het slechte weer zijn we vandaag niet te ver van huis geweest. We hebben 
gelukkig wel tussen de buien door een flinke wandeling door de duinen en over 
het strand kunnen maken. We waren nét niet helemaal droog thuisgekomen; 
maar gelukkig wel voor de grote onweersbuien begonnen. 
 

    
 
 



 

 
 

    
 

    
 

       
 
‘s middags hebben we in de bungalow uitgebreid spelletjes gedaan; en hebben 
we naar de olympische spelen op tv gekeken. 
 



 

 
 

    
 
‘s avonds hebben we gebakken aardappeltjes met shoarma gegeten. Martin 
heeft o.a. geholpen met maken van een heerlijke salade voor bij het eten. Om 
20u kwamen onze buren ook vakantiegasten van Tendens & Tof) langs om 
gezellig met z’n allen koffie te drinken mét een gebakje. 
 

    
  



 

 
 

Dag 5 – Dinsdag 27 Juli 
 
Het ontbijt van gisteren was zo goed bevallen dat Martin op nieuw voor 
iedereen een eitje heeft gebakken!  
 

    
 
Daarna gingen we op pad naar Historyland, een museum in Hellevoetsluis met 
o.a. dinosaurussen en andere dieren uit de oudheid waar we ons de hele 
middag hebben vermaakt. 
 

       
 



 

 
 

    
 

    
 

    
 
  



 

 
 

    
 

    
 
Aan het einde van de middag zijn we naar Renesse gegaan. Daar bleek een 
grote kermis, die we hebben bezocht.  
 

    
 
Daarna gingen we in Renesse uit eten bij de Chinees, en hebben we de avond 
afgesloten met koffie bij onze overburen van Tendens. 
  



 

 
 

Dag 6 –Woensdag 28 Juli 
 
We zijn vandaag we naar Dordrecht gegegaan, en zijn daar met een grote boot 
naar Rotterdam gevaren. Zo konden we een groot stuk van de havens en de 
stad zien.  
 

    
 

       
 

    
  



 

 
 

We zijn bij de Erasmusbrug uitgestapt, en vanaf daar naar de Markthal van 
Rotterdam gegaan. Daar hebben we de markt bekeken, en hebben we een 
patatje gegeten. 
 

    
 
smiddags konden we weer terug met de boot naar Dordrecht, waar nog even 
een ijsje hebben gegeten voor we weer naar huis gingen. 
 

       
 

 
 
  



 

 
 

Dag 7 –Donderdag 29 Juli 
 

    
 
Tegen alle verwachting stonden we op met een prachtig zonnetje. Daarom zijn 
we met een groep gaan wandelen over het strand. Daar hebben we vanaf de 
vuurtoren, over het strand, terug naar het huisje gewandeld. 
 

    
 

    
  



 

 
 

‘smiddags zijn we met z’n allen uit eten gegaan op het strand bij een 
strandpaviljoen. Daar hebben we met z’n allen heerlijk gegeten (hamburgers en 
vis) en gedronken en hebben we van het strand en de zee genoten. 
 

    
 

    
 
Savonds hebben we het andere huisje van tendens een bonte avond gehouden. 
We hebben met z’n allen pizza gegeten en iedereen kon liedjes uitkiezen 
waarmee we konden meezingen en dansen. Het was een heel gezellig avond! 
 

    
 



 

 
 

    
 

    
 

    
 



 

 
 

    
 

    
 
 
 
  



 

 
 

Dag 8 – Vrijdag 30 Juli 
 
De laatste dag is alweer aangebroken, en we gaan ons klaarmaken om terug 
naar huis te gaan. De tassen worden weer ingepakt en de bus weer volgeladen.  
 

    
 
De terugreis ging voorspoedig, en we hadden op de terugweg zelfs tijd voor een 
lekker ijsje om de week af te sluiten. 
 

       
  
 
 
  



 

 
 

Slot 
 
Bedankt voor de leuke week en jullie gezelschap!  
 
Het was een super leuke week en volgens ons heeft iedereen heeft het erg naar 
zijn zin gehad! Hopelijk gaan jullie volgend jaar weer met ons mee! 
 
Groetjes Martijn en Reinoud 
Namens Tendens Vakanties 
 

    
 

    
 



 

 
 

    
 

    
 

    
 


